
Fietsvakantie Valdemossa Mallorca 2022 

23-09-2022 
 
We zijn om 7.25 uur vertrokken met de Valleilijn richting Amersfoort. 
We gaan vroeg weg vanwege de te verwachten grote drukte op Schiphol. 
Dat blijkt dus enorm mee te vallen! Binnen no-time hebben we de koffer in kunnen checken en ook 
bij de Security gaat het supersnel. 
Dus om 9.10 uur zitten we al aan de koffie. Krantje lezen, puzzelen en lekker wat kletsen. 
Precies op tijd kunnen we boarden en ook onze vlucht vertrekt op tijd. 
Na een voorspoedige vlucht met wel wat turbulentie landen we om 14.30 uur op Palma de Mallorca. 
Op naar de bus. De kaartjes hebben we al van tevoren geboekt, dachten we, maar die blijken alleen 
maar voor de TIB-bussen te zijn. We moeten eerst met een bus van EMT naar het busstation in Palma 
zelf en vandaar kunnen we met de TIB-busdienst naar Valdemossa. 
We moeten een uurtje wachten in Palma en zo hebben we de mogelijkheid om even een biertje te 
drinken op Plaça d’España. 
Na een zeer voorspoedige reis zonder tegenslag komen we om 18 uur aan bij ons 
huis in Valdemossa. 
We doen eerst boodschappen bij de plaatselijke supermarkt en daarna drinken 
we wat op ons eigen terras bij het huis.  
Om 21 uur zijn we gaan eten bij een klein restaurant aan de hoofdstraat. Tapas! 
We hebben ons laten verrassen met een tapasmenu. Dat bleek een schot in de 
roos. Erg lekker! 
Nog een biertje bij ons huis gedronken en om klokslag 12 uur naar bed gegaan. 
 
24-09-2022 
 
Op tijd wakker allemaal. Lekker ontbeten en om 10 uur, volgens afspraak met Tramuntana Tours uit  
Soller, onze fietsen opgehaald op de parkeerplaats in het dorp. Prima materiaal, Canyon-fietsen met 
schijfremmen en top afmontage! 
Om 11 uur zitten we op de fiets. We hebben gisteren een mooie route uit zitten stippelen. 

We dalen eerst af van Valdemossa naar s’Esgleieta en buigen 
vervolgens af naar Esporles. 
Van Esporles rijden we richting Puigpuyent over de Coll des Grau, 
lekker tussen de wijnranken door. 
Van Puigpuyent gaan we via de MA-1041, een zeer mooie weg met 
goed asfalt, naar Establisments. 
Via wederom een zeer fraaie weg rijden we weer richting Esporles. 
Daar strijken we neer op een terrasje om wat te drinken. Het is de 
bedoeling om daar ook maar wat te 
eten, maar de ober van dienst is 
onsympathiek en heeft er duidelijk 
geen zin in en vertelt ons met het 
nodige chagrijn dat er pas over een 

half uur gegeten kan worden. Het gekke is dat alle Spanjaarden op 
het terras wel van eten worden voorzien! Dus stappen wij gewoon 
op….. Dan maar niet….. 
We besluiten om naar Port de Valdemossa te rijden en daar te 
gaan eten.  



Via de Coll d’en Claret gaan we naar de MA-1131. Die zullen we eerst moeten afdalen naar 
zeeniveau: 6 kilometers die straks ook weer omhoog gegaan moeten worden. En behoorlijk steil ook! 
Lekker gegeten op een fraai terras na een pittige afdaling. 
 
 
Port de Valdemossa  
 

 
 
En dan meteen weer klimmen! De taaiste kilometers van deze dag. We hebben het allemaal goed 
overleefd. 



Terug naar het huisje in Valdemossa is ook een hele uitdaging, want 
we moeten over gladde steentjes afdalen om er te komen. Gelukkig 
lukt dat wel als je met beleid afdaalt en de handjes aan de remmen 
hebt.  
Uiteindelijk hebben we ruim 69 kilometer op de teller staan. 
Frisje gedronken op ons terras en later een biertje natuurlijk. 
Ondertussen kijken we naar de herhaling van het WK wielrennen voor 
vrouwen. Heel gezellig allemaal! 
 
 
 
25-09-2022 
 

We zijn extra vroeg opgestaan om de finale van het WK wielrenner van de mannen te kijken. We 
moeten meteen eerst even het nieuws rond Matthieu van de Poel verwerken. Bizar! 
Nadat we de terechte winnaar Remco Evenepoel hebben geanalyseerd  gaan we vroeg ontbijten. 
De rit voor vandaag hebben we gisteren weer uit zitten stippelen. Dat scheelt weer tijd. 
Voor 10.30 uur zitten we al op de fiets. 
De weersverwachting voor vandaag is niet echt geweldig, dus hebben we een rit uitgezocht met 
“ontsnappingsclausules” bij regen. 
We starten onze rit richting Soller, de voor ons zo bekende plaats. Via Deia rijden we eerst over de 
fraaie kustweg en dalen we af naar Soller. In Soller krijgen we de eerste klim van de dag voor onze 
kiezen, de Coll de Soller.  
Eric heeft de pech dat hij de eerste lekke band op zijn naam krijgt. Daar 
heeft hij patent op, want vorig jaar was hij ook al de pineut. Gelukkig voor 
hem gebeurt het bovenop de Coll de Soller. 
Bij het café hebben we de band verwisseld en meteen maar even koffie 
gedronken. Het café blijkt prima ingesteld op fietsers. Drukpomp aanwezig 
om Eric’s band weer op de juiste spanning te brengen bijvoorbeeld. 
Na de koffie zijn we afgedaald naar Bunyola. We gaan via Bunyola naar de 
volgen de klim van de dag, de Coll d’Honor, ook een oude bekende van ons. 
Het wordt zo langzamerhand tijd voor wat eten, want de pijpjes beginnen 
leeg te raken. In Orient komen we op hetzelfde terras terecht waar we 2 
jaar geleden ook al eens neergestreken zijn. 
Daar eten we een pasta, spaghetti Bolognese. 
We kunnen er weer tegenaan voor het tweede gedeelte van de rit. Het weer valt alleszins mee, dus 
de ontsnappingsclausules zijn niet nodig.  
We dalen af naar Alaro en gaan vervolgens naar Sante Maria. Hele mooie rustige weg. 
In Santa Maria  nemen we de MA-2020 naar Palmanyola. Vanaf daar vervolgen onze weg naar 
s’Esgleieta en rijden weer richting Valdemossa. Vanuit s’Esgleieta staten we de laatste klim van deze 

dag met stukken met een stijgingspercentage van 12%. Rond 17 uur 
zijn we weer boven in Valdemossa.  
Even lekker douchen en op naar het dorp voor een biertje op één 
van de vele terrassen. We besluiten, ondanks de drukte in het dorp, 
toch wat te gaan eten in een restaurant. Er is niet veel open, dus 
komen we uiteindelijk weer bij ons eerdere restaurant terecht. 
Weer geweldig lekkere tapas gegeten en een prima wijntje erbij 
gedronken. 

Terug bij ons huis naar Nederland-België gekeken met koffie (Jos), wijn (Arnold en bier (Eric). 
Weer op tijd naar bed. We hebben wat dat betreft het juiste ritme te pakken. 
Morgen een nieuwe fietsdag! 
 



26-09-2022 
 
Vandaag hebben we besloten om een rondje Andratx te gaan doen. We hebben de route 
uitgestippeld en na een fijn ontbijt zijn we klaar voor vertrek. Het is vandaag heel mooi weer. 
We dalen weer af vanuit Valdemossa naar s’Esgleieta en nemen weer de afslag richting Esporles. 
 

 
Bij Esporles gaan we de MA-1101 op in de richting van Puigpuyent. We moeten daar eerst voor de 
Coll des Grau over, een mooie klim over een rustige weg. Door Puigpuyent heen naar het volgende 
dorp, Galilea. Dat is trouwens ook even fiks 
klimmen geblazen, want het dorp ligt op 402 
meter hoogte. Van Galilea vervolgen we onze weg 
naar es Capdella. Daar aangekomen draaien we 
de MA-1031 op in de richting van Andratx. We 
moeten nu 2 cols over, de Coll n’Esteve en de Coll 
de sa Coma. Weer een fantastisch mooie weg. 
Wat is Mallorca toch een fijn fietseiland!  
In Andratx besluiten we wat te eten. Uiteraard 
wordt het spaghetti.  
We strijken neer op een mooi plein met een 
aantal restaurants. 
Het wordt dus een lekkere spaghetti Bolognese met een frisdrankje erbij. 
De ober van dienst verstaat zijn vak. Hij is razendsnel en heeft goed overzicht over zijn terras. 
Na ons middagmaal gaan we richting het noorden. We nemen de weg langs de kust weer terug naar 
Valdemossa.  



 
 

 
 



 
 
De eerste col na de lunch is de Coll de sa Gramola met een stijgingspercentage van rond de 5%. 
De zee hebben we nu continu aan onze linkerhand. Een prachtig uitzicht de hele tijd. 
Nadat we de Coll es Grau, een andere col met dezelfde naam, hebben bedwongen, komen we in 
Estellencs. Dat is een dorpje vergelijkbaar met het volgende dorpje dat we aandoen, Banyalbufar.  
 

 
 



Vanaf Banyalbufar moeten we de volgende col over, de Coll de sa Bastida. Vanaf deze col volgen we 
de borden richting Valdemossa. 
Om thuis te komen zullen we toch nog een col over moeten, de inmiddels bekende Coll d’en Claret. 
Eenmaal terug in Valdemossa wordt er nagepraat over deze prachtige rit. 
We hebben boodschappen gedaan en Arnold heeft Thaise kip gemaakt. 
Samen nog voetbal gekeken en daarna weer redelijk op tijd naar bed. 
Op naar de rustdag! 
 
27-09-2022 
 
Vandaag even niet fietsen. We gaan naar Palma. 
Eerst even lekker rustig uitgeslapen, ontbeten en een wandeling door Valdemossa gemaakt. 
Buskaartjes voor de reis naar Palma weer online besteld en om 12.30 uur de TIB-bus naar Palma 
genomen. Na een busreis van een half uur stappen we uit bij het Plaça d’España. 
Bij de Tourist Information halen we een stadsplattegrond en krijgen van de vriendelijke medewerker 
wat tips hoe we langs alle highlights van de stad kunnen lopen. 
Eerst maar eens richting de beroemde kathedraal van Santa María van Palma, vaak in de volksmond 
La Seu genoemd. Dit  is een gotische rooms-katholieke kathedraal. Onderweg zijn we overigens al 
zeer veel bezienswaardigheden tegengekomen die de moeite waard zijn. Palma is gewoon een 
prachtige stad!  

 



 
’s Middags hebben we in één van de vele kleine straatjes fantastische 
tapas gegeten met een biertje erbij.  
Ook hebben we een kunstgalerij bezocht op één van de vele kleine 
pleintjes die Palma rijk is.  
Op Plaça d’España een biertje en wijntje gedronken alvorens wij terug 
zouden gaan naar Valdemossa. 
In Valdemossa nog een wijntje gedronken op een terrasje en daarna 
terug naar ons huis. 
Daar hebben we buiten nog de dag doorgesproken en zijn redelijk op 
tijd naar bed gegaan. 
Maar niet voordat we de route van de dag van morgen hebben bepaald. 
We zijn hier gekomen om te fietsen, nietwaar….. 
 
28-09-2022 
 
Vandaag staat een rondje Calvia op het programma, een rit van zo’n 70 kilometer met veel klimwerk 
erin. 
We dalen de Carretera de Valdemossa af in de richting van, je raadt het al, s’Esgeieta. Daar slaan we 
linksaf richting Esporles en vlak voor Esporles draaien we de MA-1040 op richting Establiments. Na 
een stukje over de MA-1041 gaan we naar de M-1016. 



Daar gaan we een voor ons nog onbekende klim op, de Coll des Tords.  Hele mooie klim om te doen! 

De afdaling is heel spectaculair en de moeite van het onthouden waard. Volgende keer eens klimmen 
vanaf de andere kant. Dat is een hele mooie uitdaging. 

Eenmaal aangekomen in Calvia gaan we verder richting es 
Capdella. In es Capdella slaan we af richting Galilea, de MA-
1101 op. wederom een fantastische klim naar dat dorpje.  
Arnold meende een leuk restaurantje te zien iets hogerop 
in het dorp, dus trappen we nog een stuk door een weg à la 
Keutenberg op. Geen restaurant!  
We zijn weer terug naar de hoofdweg afgedaald en daar 
besluiten we om maar door te rijden naar Puigpuyent. 
Daar is een fraai terras waar al meerdere fietsers 
neergestreken zijn om te lunchen. We hebben een heerlijke 
pasta met gamba’s gegeten.  
Genoeg koolhydraten tot ons genomen om de rest van 
onze fietsronde af te kunnen maken. 
Na afgerekend te hebben gaan we weer op weg naar onze 
thuishaven. 
Hiervoor moeten we eerst de Coll des Grau op. weer een 
hele mooie klim! 
Bij Esporles gekomen 
rijden we richting de 

laatste klim van de dag, de Coll d’en Claret. 
Moe maar voldaan komen we weer in Valdemossa aan.  
We laten ons weer voorzichtig over de gladde steentjes van de 
straatjes van Valdemossa naar beneden “glijden” richting ons 
huis. 
En frisje en biertje genomen op ons eigen terrasje en even over 
onze ervaringen van onze fietsdag zitten praten. 
We boodschappen gedaan in het dorp na eerst een biertje op een 
terras te hebben gedronken. Even lekker mensen kijken in de 
drukste straat van Valdemossa. Er zijn best veel toeristen in het 
dorp en dat is heel begrijpelijk. Het is en blijft een heel fraai plekje 
op het eiland. 
Eric en Jos hebben eten gekookt. Aardappels en groenten in de 
oven met stukken vlees (krabbetjes?) en hamburgers. Prima maaltijd! 
Weer op tijd naar bed en op naar de laatste fietsdag. 
Weer 71 kilometer in de benen! 



 
29-09-2022 
 
De laatste fietsdag. We hebben een ons nog onbekende col ontdekt en die gaan we vandaag sowieso 
doen. We moeten daarvoor wel weer de Coll d’en Claret over, maar nu vanaf de andere kant. 
We moeten ook weer een stukje in de richting van Esporles, maar nu gaan we vlak voor het dorp de 
MA-1101 op richting de Coll des Grau. Die beklimmen we nu dus ook vanaf de andere kant vandaag. 
We dalen vervolgens af naar Puigpuyent. Vandaar rijden we via Son Serrata langs de Torrent de sa 
Riera en draaien de MA-1016 op naar de Coll des Tords. 
We rijden nu niet door naar Calvia, maar slaan wat eerder af de Coll de sa Creu op, de col die we op 
het oog hadden. Wederom een hele mooie weg omhoog en ook hier geldt weer dat bij een volgende 
gelegenheid deze col ook vanaf de andere kant beklommen moet worden. Dat ziet er heel 
spectaculair uit namelijk! 
We komen na de afdaling in de buitenwijken van Palma uit.  
Via kleine weggetjes, ook vrij steil af en toe, rijden we in de richting van Establiments. Daar eten we 
weer een heel lekkere pasta op een terras met een geweldig uitzicht. 
Na deze stop gaan we weer richting ons huis in Valdemossa. 
We zijn lichtelijk verdwaald, maar uiteindelijk vinden we de MA-1040 naar Esporles en dat is de 
goede kant op. 
We buigen af richting s’Esgeieta en starten van daaruit onze laatste klim van de fietsvakantie, de weg 
omhoog naar Valdemossa.  

In Establishments is er al contact met Iris geweest. Zij is vrij vandaag 
van 3 tot  7 en wil graag langkomen in Valdemossa om ons te zien. 
Wij willen haar natuurlijk ook graag zien! 
Om 4 uur met haar afgesproken op de parkeerplaats boven in het 
dorp. 
We zijn om 3 uur terug van onze laatste fietstocht van 65 km en 
hebben dus nog even de tijd om te douchen, een biertje te drinken 
en onze fietsen klaar te maken voor inlevering. Dat moet dan weer 
om 5 uur gebeuren, dus nemen we de fietsen maar vast mee naar 
het dorp. 
Om 4 uur heb ik Iris opgehaald en mee naar het terras genomen 
waar Arnold en Eric zitten. Lekker bij zitten kletsen! 
Om klokslag 5 uur de fietsen afgeleverd, onze pedalen weer in 
ontvangst genomen en daarna nog genoeg tijd over om met z’n 
vieren wat te gaan drinken. 

Rond 6 uur hebben we afscheid van Iris genomen.  
We zijn nog een rondje in het dorp gaan lopen. We komen tot de ontdekking dat Santa Catalina 
Thomas een zeer belangrijk persoon is voor het dorp Valdemossa. Bijna alle huizen hebben dan ook 
een tegeltje naast de voordeur hangen met een religieuze afbeelding van de geschiedenis van Santa 
Catalina Thomas.  
 



 
 
Na de wandeling besluiten we om op het dorpspleintje bij het Chopin-museum te gaan eten. 
Heerlijke zeebaars gegeten! 
Daarna weer terug naar ons huisje en de laatste biertjes uit de koelkast opgedronken. 
Alvast een klein beetje de boel opgeruimd en daarna naar bed. Weer een fijne dag voorbij! 
 
30-09-2022 
 
Aan alles komt een einde, zeggen ze…. 
Zo ook aan deze fietsvakantie. 
Vandaag moeten we helaas weer vertrekken, maar we kunnen terugkijken op een hele mooie 
fietsweek. 
Om 9 uur zijn we uit de veren. De eerste spullen worden vast ingepakt en Arnold maakt voor het 
laatst zijn dagelijkse wandeling naar de plaatselijke bakker voor het brood. 
We hebben tijd zat, dus hebben we op ons gemakje zitten ontbijten. 
Na het ontbijt worden de overige spullen ingepakt en het huis schoongemaakt. 
Daarna een berichtje aan Mario gestuurd dat we zijn vertrokken. 
Om klokslag 11 uur pakken we de voor ons bekende bus naar het centrale busstation van Palma. 
Daar aangekomen moeten we nog even wachten op de EMT-bus richting vliegveld. 
Bij de bushalte hebben we nog een leuk gesprek met een wat ouder echtpaar uit Engeland. 
Zij waren zeer geïnteresseerd in onze fietservaringen op het eiland. 
In een werkelijk overvolle bus worden we vervolgens naar het vliegveld vervoerd. 
Je moet er maar niet bij stilstaan als deze bus bij een ongeluk betrokken zou geraken! 



Op het vliegveld gaan we braaf in de rij bij de gate van Easyjet staan om onze koffer in te checken. 
Eenmaal bij de balie blijkt dat we veel te vroeg zijn! 
Dus weer achteraan sluiten en weer opnieuw de Efteling-slinger door. 
We besluiten maar even te wachten en eerst maar een bakkie koffie te drinken. 
Na de koffie weer netjes in de rij. Alles gaat weer heel voorspoedig en zonder de ingecheckte koffer 
gaan we naar de security. 
Binnen no-time zijn we daar ook klaar. We hebben tijd over om nog een wit wijntje te drinken. 
Het boarden verloopt eveneens op rolletjes. 
Dan de eerste tegenvaller….. het vliegtuig gaat met vertraging vertrekken! 

Op de vlucht naar Palma toe is er iets gebeurd met een 
passagier waardoor een schoonmaakploeg het toestel 
grondig moet reinigen alvorens het kan vertrekken 
richting Amsterdam. 
Dat levert dus automatisch vertraging op. 
Eenmaal in de lucht blijkt ook nog eens dat er met 
tegenwind wordt gevlogen en dat er veel last is van 
turbulentie.  
Bijna de hele vlucht moeten de seatbelts gesloten 
blijven. 
Om 18.30 uur landen we op Schiphol. 
Het wachten is even op de koffer. 
Nadat we de koffer van de bagageband hebben geplukt, 
gaan we richting de trein. 
We zijn binnen no-time in Amersfoort, maar de 
aansluiting met de Valleilijn is slecht. 
Tom even gebeld om ons van Amersfoort Centraal op te 
halen. 
We brengen eerst Eric naar huis. Zijn spullen worden uit 
de koffer gehaald en vervolgens wordt er hartelijk 

afscheid van Eric genomen. 
Daarna is Arnold aan de beurt. Zijn spullen worden eerst thuis afgeleverd en daarna brengen we hem 
naar station Hoevelaken, omdat zijn fiets daar nog staat.  
Ook van Arnold wordt hartelijk afscheid genomen. 
Eenmaal thuis moeten de verhalen van onze fietsvakantie verteld worden. 
Kort gezegd: Het was fantastisch! 
 
 


