
 

 

Alternatieve versie Fietstocht Lissabon (Santarém) - Sevilla, mei 2023. 
 
Dit alternatief is wat minder zwaar dan de eerder beschreven fietstocht uit mei 2016. 
 
Deze routeaanwijzingen horen bij /zijn aanvullend op de route uit mei 2016 met tekst van Sijb 
Bartlema en (globale) gps track van Chris Roskam. We hebben deze route grotendeels gereden 
en met enorm veel plezier - dus dank Sijb en Chris! Waar wij onderweg toch even moesten 
zoeken, geven wij in de onderstaande tekst een routeaanwijzing. Hierbij verwijzen we naar de 
tekst uit 2016, per dag en per regel. Daarnaast zijn we deels van de route uit mei 2016 afgeweken. 
Waar dat het geval was geven we dat in de tekst hieronder aan, met ons alternatief. 
 
Wij, Els en Fred, zijn flinke fietsers maar wat ouder (70 en 72); we rijden zonder ondersteuning. We 
hebben onze etappes dus soms wat anders ingedeeld dan de route mei 2016 of deze verlegd om 
het voor ons haalbaar te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld de zwaarste etappes van de tocht 
mei 2016 door de Sierra de Aracena omzeild. We waren zeer content met onze veranderingen, we 
hebben erg leuk gefietst en konden dit goed aan. 
 
Onze tocht duurde tien fietsdagen met drie rustdagen. 
De exacte gps track gaat hierbij; de accommodaties die wij gekozen hebben, hebben een 
waypoint. Soms zijn we even fout gereden, dat zie je nog aan de track. Wandelingen zijn ook 
opgenomen in de track.  
 
In de tekst van de route merken we soms iets op over horeca of overnachtingen als deze volgens 
ons opvallend goed of juist matig/slecht waren; waar er niks bijstaat vonden wij het wel ok. 
 
Om vooraf rekening mee te houden:  
- De route, heen- en terugreis, fietsvervoer en overnachtingen vereisen een vroegtijdige 
organisatie. 
- Overnachtingsmogelijkheden zijn soms dun gezaaid. NB wij hebben van te voren met alle 
accommodaties afgesproken dat onze fietsen binnen konden staan; op straat laten staan is geen 
aanrader.  
- Het fietsvervoer desgewenst vroegtijdig regelen met Camino Fietstransport. Ze deden het 
uitstekend, maar Sevilla zit niet vaak in hun planning en Santarém alleen in overleg.  
 
Ter plekke kunnen we aanbevelen om: 
- Goed op je bevoorrading en water te letten, soms zijn de afstanden tussen plaatsjes fors en is 

schaduw zeer schaars.  
- Niet overal is het kraanwater goed (genoeg) om te drinken, vaak wel. 
-  Op elk soort weer te zijn voorbereid: heel heet en droog tot nat, koud en winderig. 
 
Onze heen en terugreis: we zijn per trein en bus in twee en een halve dag heen naar Santarém, 
onze start, gereisd. Dat vonden we een lange maar leuke reis. Terug zijn we in twee dagen 
getreind van Sevilla naar Rotterdam. Meer details over hoe we onze treinreizen gemaakt hebben 
én over het fietsvervoer met Camino staan aan het eind van de tekst. Voor ons was even een 
puzzel maar het heeft uitstekend uitgepakt. 
 
 
FIETSTOCHT 
Onze dag 1. Santarém - Couço. Afstand 62km Op 600m Neer 630m.  
Gereden volgens de route uit mei 2016.  
Opmerking 1 bij route uit mei 2016: r.10 Bij Sao José de Lamaros: in het dorp, vlak voor de witte 
kerk linksaf. Dit is richting Couço. 



 

 

Opmerking 2 bij route uit mei 2016: r.13 Bij landweg: deze vonden wij heel erg stenig en hebben 
we van afgezien. Alternatief: ga de brug over en neem verderop linksaf de (drukkere) N251 weg 
naar Couço.  
Geslapen in Couço in B&B LCC rooms, lekker gegeten bij restaurant Maia en ontbeten in café 
naast BP tankstation aan de N251. Dat is al om 6 uur ’s ochtends open. 
 
Onze dag 2 Couço- Araiollos. Afstand 66km Op 860m Neer 560m. 
Volg de route uit mei 2016 tot Araiollos. Dit is een leuke plaats waar veel tapijten geweven 
worden. Geslapen in hotel Casa do Platano, prettig hotel met klein zwembad, lekker ontbijt. 
 
Onze dag 3. Araiollos - Montoito via Evora. Afstand 63 km Op 480m Neer 600m. 
NB omdat we er eerder al uitgebreid geweest waren hebben wij Evora overgeslagen; het is een 
mooie stad. 
Opmerking bij route uit mei 2016 r.12: in het dorp Ilhas bij T-splitsing rechtsaf en dan zorgvuldig 
de rood-gele wandeltekens volgen tot je op de Ecopista komt. Daar rechtsaf. Soms zanderig 
maar erg leuk. Als je bijna in Evora bent, is er een leuk café met wandelaars en fietsers. 
Opmerking bij route uit mei 2016, dag 4 r 1: in Nossa Sra de Machede is redelijk wat horeca. 
Geslapen in Montoito, bij Lusitaurus. Érg basic en relatief duur. 
 
Onze dag 4. Montoito - Reguengos de Monsaraz (via Monsaraz). Afstand 55km Op 560m Neer 
560m. 
Opmerking bij route uit mei 2016 dag 4, r. 15: je komt eerst door Barrada en dan door Outero. In 
Outero vonden we een leukere route: in Outero vrij steil omhoog en dan 2e straat rechts (je komt 
langs een mini-winkeltje), doorrijden tot vlak voorbij een groot convento. Rechtsaf over terrein van 
convento en dan met de weg mee klimmen naar Monsaraz. Daar mooi uitzicht en horeca, het was 
wel een flinke klim. Terug dezelfde weg af snellen en dan Convento rechts laten liggen en weg 
vervolgen langs Teilhero en door naar Reguengos de Monsaraz. 
Geslapen in Raiz Alentejana. 
 
Onze dag 5. Reguengos de Monsaraz - Moura. Afstand 56km Op 660m Neer 720m. 
Opmerking bij route uit mei 2016, dag 5, r. 1: halfverharde weg naar Campinho is erg leuk. In 
Campinho geen horeca.  
Let op bij route uit mei 2016, r.9: afslag naar Portero ziet er onlogisch uit maar geeft je een kortere 
route om in Amieira te komen; je ziet een camperplaats en die kant moet je op. In Amieira is 
horeca. 
NB laatste stuk weg naar Moura was érg slecht en zeer druk bereden.  
Geslapen twee nachten in Horta de Torrejas, was geweldig. Je vindt de Horta door heel goed op 
de bordjes te letten en op tijd, nog ín Moura, linksaf te gaan. Zorg dat je er voor eventueel 
avondeten met boodschappen aankomt, afstand tot Moura is 2km. Neem genoeg flessenwater 
mee. Prima ontbijt. 
 
Onze dag 6. Rustdag in Moura. Mooi stadje. 
 
Onze dag 7. Moura - Encinasola. Afstand 64km Op 1010m Neer 740m. 
NB is gelijk aan dag 7 van de route uit mei 2016. Laatste 10 km zijn pittig; in Barrancos ligt ook 
een hotel aan de route, zagen we. 
Geslapen in Hotel Rincon del Abade. Prima hotel, ook voor eten. 
 
Onze dag 8. Rustdag in Encinasola. 
Aardige wandeling vanuit hotel door dorp naar oude brug, 6.6km. Info te verkrijgen bij hotel. 
 
Onze dag 9. Encinasola - Freganal de la Sierra en observatorium E EyE (Entre Encinas y Estrellas: 
“tussen steeneiken en sterren”). Afstand 35km Op 450m  Neer 370m. 
Makkelijk te vinden op kaart, volg HU9101/EX301 tot Higuera la Real, daar linksaf naar Freganal 
de la Sierra. Stadje door en de weg naar Jerez de Los Caballeros 500m volgen, dan rechtsaf 



 

 

richting Ermita de los Remedios en E EyE (bordje). Vlak voor Ermita rechtsaf naar E EyE (bordje) 
en kleine kilometer doorrijden. 
In Freganal de la Sierra zijn een paar hotels, maar we kunnen zeer aanbevelen om een rustdag te 
nemen bij Entre Encinas y Estrellas en hun avondprogramma met sterrenkijken te boeken. Zie hun 
website. Huisjes zijn heel prettig, er is een zwembad. Bevoorrading voor avondeten en lunch moet 
je al in Freganal doen; benodigdheden voor ontbijt zijn er en water is uitstekend drinkbaar. NB 
deze huisjes moeten minimaal voor 2 nachten geboekt.  
 
Onze dag 10. Rustdag in E EyE bij Freganal.  
Wandeling vanuit Ermita (heiligdom); de oude Via Pecuaria (schapentrekroute) volgen is heel 
aardig. We zijn gewoon een stuk op en neer gelopen.  
 
Onze dag 11. Freganal de la Sierra - Santa Olalla del Cala. Afstand 62km Op 790m Neer 820m. 
Terug naar Freganal en neem de weg EX201/A434 richting Santa Olalla. Op deze weg zit wel wat 
vrachtverkeer maar het viel ons niet tegen.  
Geslapen in Santa Olalla bij Agradable Casa Rural; érg armetierig en vrij duur maar we waren blij 
onderdak te zijn. Je kunt in Santa Olalla lekker eten bij Andalucía - let op openingstijden - of 
eenvoudig in truckersrestaurant Aurélio. 
 
Onze dag 12. Santa Olalla - Cazalla de la Sierra. Deze dag verliep voor ons heel anders! We zijn 
vanwege voorspelde regen en onweer al afgestapt in Almaden de la Plata bij prettige bar La 
Morena. Dus onze fietsafstand was slechts 17 km, op 310m en neer 330m. Mooie weg, veel 
varkentjes. 
 
In Almaden zijn we mét onze fietsen opgehaald door taxi Paco Teruel (tel. 0034651496791). Hij 
spreekt goed Engels. Let op: vroeg boeken want hij heeft het vaak druk; wij hadden geluk. 
NB 1. De weg die op onze kaart logisch leek, de A 450, staat niet beschreven bij de alternatieven 
uit mei 2016. Een brug in deze weg is volgens plaatselijke mensen weggespoeld en nog steeds 
niet gerepareerd. Informeer dus lokaal als je die wilt rijden. 
NB 2. Track die wij aanleveren bij deze beschrijving bevat van Almaden tot Cazalla de la Sierra de 
route van de taxi. Die maakte een flinke omweg dus op dit stuk onze track niet gebruiken om te 
fietsen!  
In Cazalla de la Sierra geslapen in heerlijk hotel Posada del Moro, met zwembad.  
 
Onze dag 13. Cazalla de la Sierra - Sevilla (stad). Afstand 80km Op 470m Neer 1070. 
Wij hebben de A8005 tot in de stad gevolgd, laatste 20 km waren zeker geen pretje door intensief 
autoverkeer. Track leidt tot hotel Alcázar waar Camino Fietstransport onze fietsen kon ophalen. 
Een nacht geslapen, daarna verkast naar appartement, Sweet Home Alameda 2, om de prachtige 
stad Sevilla te bezoeken. Een aanrader. 
_____________________________________________________________________________________ 
Aanvullende opmerkingen over treinreis, fietsvervoer en boekingen. 
 
Wij hebben treinen geboekt bij trainline.com (dus niet NS internationaal) vanwege goede service 
en is per iDeal en creditcard te betalen. Let op: niet alle maatschappijen publiceren tegelijk hun 
dienstregeling en soms moet je dus op verschillende momenten boeken.  
Hoe eerder je boekt hoe goedkoper. Soms is eerste klas nauwelijks duurder en wel comfortabeler. 
In Spanje moet je ook als treinreiziger met de hogesnelheidslijn door een scanner met al je 
bagage, je moet dus echt bijtijds op het station zijn om door de wachtrijen heen te komen. Bij ons 
is een keer ons broodzaagje in beslag genomen (!).  
 
Details HEENREIS 
Dag 1: Thalys Rotterdam naar Paris Nord. Ruime overstap en lunch bij Gare de Lyon. Middagtrein 
Parijs - Barcelona; daar geslapen in hotel ACTA city (dichtbij station) en lekker ontbeten bij Panet.  
Dag 2: Halverwege de ochtend hogesnelheidstrein naar Madrid Atocha, daar in de buurt geluncht 
en toen in de loop van de middag trein naar Badajoz (Extremadura). Geslapen in hotel Mercure 



 

 

Rio Badajoz. 
Dag 3. Tijdig op en per taxi naar Elvas (7 km) in Portugal (waar het 1 uur vroeger is!) om daar met 
de bus van maatschappij Rede Expressos (online te boeken) in drie uur naar Santarém te reizen. 
Met de trein kan Badajoz - Santarém ook maar de tijden, ’s middags pas, vonden wij minder 
prettig, we kenden Badajoz al van een eerder bezoek en wilden dus graag door naar Santarém.  
In Santarém in Santarém Hotel twee nachten geslapen. 
 
Details TERUGREIS 
Dag 1: Sevilla - Barcelona. In Barcelona; weer geslapen in hotel Acta city. 
Dag 2: Barcelona - Paris Gare de Lyon; ruime overstap en snack bij Gare du Nord; begin van de 
avond Thalys naar Rotterdam. 
 
Details FIETSTRANSPORT 
De fietsen hebben we verstuurd met Camino Fietstransport; zéér tot tevredenheid. Zij komen aan 
huis de fiets ophalen/terugbrengen en kunnen, tegen betaling, ook bagage meenemen. 
Santarém Hotel was bereid onze fietsen in ontvangst te nemen, ze stonden perfect in de berging 
op ons te wachten. Hotel is zeer comfortabel en heeft een zwembad. Daar dichtbij lekker gegeten 
in restaurant O Bom Garfo.  
In Sevilla werkt Camino met één hotel, hotel Alcázar. De deal is dat je er minstens een nacht 
slaapt. Prima hotel, goede locatie. 
 
 
 
 
 
 
 


